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Vijf lezingen over Reincarnatie door Svami Abhedananda, auteur van India and

her People, Self-Knowledge, How to be a Yogi, Divine Heritage of Man, enz.

1. REINCARNATIE

De zichtbare verschijnselen in het universum worden bepaald door de universele

Wet van Oorzaak en Gevolg. Het effect is zichtbaar of waarneembaar, terwijl de oorzaak
onzichtbaar of niet-waarneembaar is. Het vallen van een appel uit een boom is

het gevolg van een zekere onzichtbare kracht genaamd zwaartekracht. Hoewel de
kracht niet met de zintuigen kan worden waargenomen, is de uitdrukking ervan wel
zichtbaar. Alle waarneembare verschijnselen zijn verschillende expressievormen van
verschillende krachten, die optreden als onzichtbare agenten in de subtiele, niet waarneembare
vormen van de materie. Deze onzichtbare agenten of krachten vormen

samen met de onwaarneembare materiedeeltjes de subtiele staten van het Universum
der Verschijnselen.

Wanneer een subtiele kracht wordt geobjectiveerd, verschijnt deze als een grofstoffelijk
object. Daarom kunnen we wel zeggen, dat iedere grofstoffelijke vorm een

uitdrukking is van een of andere subtiele kracht, die zijn invloed uitoefent op de subtiele
deeltjes van de materie.

De kleine deeltjes van waterstof en zuurstof verschijnen in de grofstoffelijke vorm

van water, wanneer ze onder invloed van een chemische kracht worden gecombineerd.
Water kan nooit meer worden gescheiden van waterstof en zuurstof, de subtiele
samenstellende delen. Het bestaan van water is afhankelijk van het bestaan van

zijn samenstellende delen, met andere woorden, van zijn subtiele vorm. De specifieke
eigenschappen van een plant in grofstoffelijke vorm is afhankelijk van de specifieke

aard van zijn subtiele vorm, het zaad. De specifieke aard van grofstoffelijke vormen in



het dierenrijk is afhankelijk van de subtiele vormen, die zich op uiteenlopende manieren
manifesteren in alle stadia tussen het microscopische organisme van de levende
materie tot de hoogste menselijke levensvorm.

Het grofstoffelijke lichaam van de mens is nauw verwant aan zijn subtiele lichaam.

Dat niet alleen, iedere beweging of wijziging in de fysieke gedaante wordt veroorzaakt
door een activiteit of een verandering in het subtiele lichaam. Als het subtiele

lichaam een beetje verandert, ondervindt het grofstoffelijke lichaam op dezelfde
manier een effect. Het materiéle lichaam is de uitdrukkingsvorm van het subtiel materiéle
lichaam; zijn geboorte, ontwikkeling, aftakeling en dood zijn afhankelijk van

wijzigingen in het subtiel materiéle lichaam. Zolang het subtiele lichaam blijft bestaan,
blijft het zich tot uitdrukking brengen in een overeenkomstige grofstoffelijke

gedaante.

Laten we goed begrijpen, wat we verstaan onder een subtiel stoffelijk lichaam.

Het is niets anders dan een minuscuul kleine kiem van een levende substantie. Het
bestaat uit onzichtbare materiedeeltjes, die bij elkaar worden gehouden door een vitale
kracht of levenskracht; en het beschikt over verstand of denkkracht in een potentiéle
vorm, zoals het zaad van een plant levenskracht en groeikracht bevat.

Volgens de Vedanta bestaat het subtiel stoffelijke lichaam uit Antahkaranam, het
innerlijke orgaan of de substantie van de geest met zijn diverse modificaties, zoals het
verstand, de intelligentie, het ego en het geheugen; de vijf instrumenten van waarneming,
of de kennis vergarende zintuigen: de vermogens van het gezicht, gehoor, de

reuk, de smaak en het gevoel; de vijf instrumenten voor activiteiten, of de actieve
werkzintuigen, zoals de vermogens van pakken, bewegen, spreken, ontlasten en
voortplanten; en tenslotte de vijf Prana's.

Prana is een Sanskriet woord, dat 'vitale energie' of 'levenskracht' betekent. Ofschoon
Prana één is, zijn er vijf verschillende namen voor vijf verschillende functies,

die Prana uitvoert. Dit woord Prana omvat vijf manifestaties van de levenskracht. Ten



eerste, de kracht, die de longen laat bewegen en de lucht uit de atmosfeer van buiten
naar binnen brengt. Deze functie wordt eveneens Prana genoemd. Ten tweede, de
kracht, die ongewenste zaken uit het systeem verwijdert. In het Sanskrit heet dit
Apana. Ten derde, Samana, dat de spijsvertering uitvoert en voedingsstoffen naar alle
lichaamsdelen vervoert. Prana heet Udana, wanneer Prana het voedsel van de mond
door de slokdarm naar de maag brengt en ook, wanneer Prana de oorzaak van het
spraakvermogen is. Het vijfde vermogen van Prana opereert in ieder onderdeel van
het zenuwstelsel van top tot teen, door ieder kanaal, dat de lichaamsvorm in stand
houdt, dat het lichaam beschermt tegen vervuiling en dat gezondheid en leven geeft
aan iedere cel en ieder orgaan. Dit zijn de vijf uiteenlopende manifestaties van de levenskracht,
Prana.

Deze subtiele krachten samen met de niet-samengestelde elementen van het
grofstoffelijke lichaam, of de etherische deeltjes van de subtiel stoffelijke materie en
samen met de potentialiteiten van alle indrukken, ideeén en neigingen, die ieder individu
in zijn leven verzamelt, vormen het subtiele lichaam. Alle verschillende activiteiten

van lichaam en geest, die een individu in zijn huidige leven ten uitvoer legt, worden
neigingen en verlangens in zijn toekomstige leven, niets gaat verloren.

ledere activiteit van lichaam of geest, die we uitvoeren, iedere gedachte die we
hebben, wordt ijl en wordt opgeslagen in de vorm van een Samskara of een indruk in
onze geest. Deze blijft van korte duur latent en rijst dan op in de vorm van een mentale
golf en produceert nieuwe verlangens. Deze verlangens worden in de Vedanta
Vasana's genoemd.

Vasana's, of sterke verlangens, zijn de voortbrengers van een nieuw lichaam. Als
Vasana's of het verlangen naar aards plezier en materiéle objecten in iemand aanwezig
blijven, zal die persoon opnieuw worden geboren, zelfs na honderden geboorten.

Niets kan de richting van sterke verlangens ombuigen. Verlangens moeten vroeg of

laat worden vervuld.



ledere willekeurige of onwillekeurige activiteit van het lichaam, van de zintuigen,

of de geest, moet overeenkomen met de sluimerende indrukken, die liggen opgeslagen
in het subtiele lichaam. Ofschoon groei, voedingsproces en alle wijzigingen in het
grofstoffelijke lichaam plaats vinden volgens noodzakelijk optredende oorzaken, zijn
toch de hele reeks activiteiten en daardoor iedere individuele daad, de conditie van
het lichaam, die ze volbrengt — nee, is het hele proces waarin en waardoor het lichaam
bestaat, niets anders dan uiterlijke expressievormen van sluimerende indrukken,

die liggen opgeslagen in het subtiel materiéle lichaam.

Hierop berust de perfecte aanpassing van de dierlijke of menselijke levensvorm

aan de dierlijke of menselijke geaardheid van beider indrukken. De zintuigorganen
moeten daarom volkomen in overeenstemming zijn met de belangrijkste verlangens,
die het sterkst zijn en rijp zijn om zich te manifesteren. Deze zintuigelijke manifestaties,
of zintuigobjecten, zijn de zichtbare uitdrukkingsvormen van deze verlangens.

Als er geen honger is of geen zin is om te eten, zijn tanden, keel en darmen zinloos.
Als er geen verlangen bestaat om iets te pakken en te bewegen, zijn handen en

benen zinloos. Op dezelfde manier kan worden aangetoond, dat het verlangen om te
zien, te horen, te proeven, te voelen en te ruiken het oog, het oor, de mond, de huid
en de neus heeft geproduceerd. Als ik geen zin heb om mijn hand te gebruiken en als
ik hem helemaal niet gebruik, degenereert hij en sterft binnen enkele maanden af. In
India zijn een paar religieuze fanaten, die hun armen omhoog houden en ze totaal

niet meer gebruiken. Na een paar maanden degenereren ze, worden stijf en gaan
dood. Een persoon, die zes maanden lang op zijn rug ligt, verlies het vermogen om te
lopen. Er zijn veel voorbeelden, die de schadelijke effecten van het gebrek aan gebruik
van onze ledematen en organen aantonen.

Zoals de menselijke gedaante over het algemeen overeenkomt met de menselijke

wil, zo komt de individuele lichaamsbouw overeen met het karakter, de verlangens,

de wil en de gedachten van het individu. De uiterlijke natuur is daarom niets anders



dan de uitdrukkingsvorm van de innerlijke natuur. Deze innerlijke natuur van ieder
individu is hetgeen, dat zichzelf met succes re-incarneert of uitdrukt in uiteenlopende
gedaanten, de ene na de andere. Wanneer iemand sterft, wordt het persoonlijke ego,
of de Jiva (zoals deze in het Sanskriet wordt genoemd), dat wil zeggen, de kiem van
leven, of de levende ziel van de mens, niet vernietigd, maar blijft in een onzichtbare
vorm bestaan. Hij blijft bestaan als een permanente draad, die volgens de Wet van
Oorzaak en Gevolg de afzonderlijke levens aan elkaar rijgt. Het subtiele lichaam lijkt

op een waterdruppel, die ontsprong in het verleden-zonder-begin uit de oneindige
Oceaan der Realiteit en bevat de reflectie van het onveranderlijke Licht der Intelligentie.
Zoals een waterdruppel soms als onzichtbare waterdamp in een wolk hangt en

dan weer in de regen, de sneeuw of in ijs en soms optreedt in de vorm van stoom, of

in modder, maar nooit wordt vernietigd, zo blijft het subtiele lichaam soms ongemanifesteerde
en drukt zich soms uit in grofstoffelijke levensvormen van dieren of menselijke

wezens in overeenkomst met verlangens en neigingen, die rijp zijn zich te manifesteren.
Het subtiele lichaam kan naar de hemel gaan, dat wil zeggen, naar een

andere planeet, of het wordt opnieuw op deze aarde geboren. Dit is afhankelijk van de
aard en de kracht van levenslange tendensen en van de staat, waarin de geest verkeert.
Dit idee wordt helder beschreven in de Vedanta.

"De gedachte, wil of het verlangen, dat extreem sterk is tijdens het leven, zal
overheersen op het moment van de dood en zal de innerlijke natuur van de

stervende persoon vormgeven. De nieuw gevormde innerlijke natuur zal

zich tot uitdrukking brengen in een nieuwe gedaante" (Bhagavad-gita).

De gedachte, de wil of het verlangen, dat de innerlijke natuur vormt, heeft het
vermogen dergelijke condities of situaties aan te trekken en helpt ze manifesteren. Dit
proces komt in zeker opzicht overeen met de Wet van 'Natuurlijke Selectie'.

We zijn beter in staat om dat proces te begrijpen door een studie te maken van de

manier, waarop de zaden van verschillende bomen uiteenlopende materialen uit het



milieu selecteren en verschillende hoeveelheden elementen absorberen en assimileren.
Stel je voor, dat twee zaden, één van een eik en een andere van een kastanje, in

een pot worden gezaaid. De groeikracht in beide zaden heeft hetzelfde karakter. Het
milieu, de grond, het water, de warmte en het licht zijn hetzelfde. Maar toch is er in
ieder zaad een bijzondere eigenschap, die uit een algemeen milieu verschillende hoeveelheden
elementen en andere kwaliteiten opneemt, die geschikt zijn om de ontwikkeling

van de specifieke aard en vorm van het fruit, de bloem en de bladeren van iedere

boom afzonderlijk te ondersteunen.

Stel je voor, dat de kastanje een wilde kastanje is. Als onder andere condities de
bijzondere aard van de wilde kastanje verandert in die van een tamme kastanje, zullen
samen met de wijziging in het zaad de complete aard van de boom, de bladeren en

de vruchten ook worden gewijzigd. De tamme kastanje absorbeert en assimileert niet
langer de substanties en kwaliteiten uit het milieu, die hij aantrok, toen hij nog een
wilde kastanje was.

Op dezelfde wijze trekt het nieuw gevormde mentale lichaam, of subtiele lichaam

van de stervende persoon onder invloed van de Wet van 'Natuurlijke Selectie' zulke
onderdelen uit algemene milieus aan, die de betreffende uitdrukkingsvorm of manifestatie
ondersteunen.

Ouders zijn niets anders dan de belangrijkste onderdelen uit de omgeving of het

milieu van het re-incarnerende individu. De nieuw gevormde innerlijke natuur, of het
subtiele lichaam van het individu, kiest onder invloed van de Wet van 'Natuurlijke
Selectie' ongewild, of onbewust, als het ware, geschikte ouders aan en wordt bij hen
geboren. Bijvoorbeeld, als ik een sterke wens heb om een kunstenaar te zijn en als ik

er na een levenslange strijd niet in slaag de grootste te zijn, wordt ik na de dood van

het grofstoffelijke lichaam geboren bij ouders in een dergelijk milieu, dat me helpt de

beste kunstenaar te worden.



Het hele proces wordt in de Oosterse filosofie weergegeven door de doctrine of de
Leer van Reincarnatie, of zielsverhuizing van de individuele ziel. Hoewel deze leer in

het Westen over het algemeen wordt afgewezen, wordt deze zonder reserves door de
overgrote meerderheid van de mensheid van tegenwoordig aanvaard, evenals in
voorgaande eeuwen. De wetenschappelijke uiteenzetting van deze theorie is nergens
anders te vinden dan in de geschriften van de hindoes. Toch weten we, dat deze leer
heel lang geleden werd aangenomen door filosofen, heiligen en profeten uit verscheidene
landen.

De antieke civilisatie van Egypte was gegrondvest op een ruwe vorm van de Leer

van Reincarnatie. Herodotus zegt, "De Egyptenaren stelden zich voor, dat de menselijke
ziel onvergankelijk is en dat op de plaats, waar het lichaam van een persoon

sterft, de ziel binnengaat in een of ander schepsel, dat gereed is om de ziel te ontvangen."
Pythagoras en zijn leerlingen hebben deze leer in Griekenland en Italié verspreid.
Pythagoras zegt, "Alles heeft ziel; alles is ziel, dat zich door de organische wereld
begeeft en aan eeuwige wil of wet gehoorzaamt."

In de Ovidius van Dryden lezen we,

De dood heeft geen macht om de onsterfelijke ziel te verslaan,

Die, wanneer haar huidige lichaam overgaat in klei,

Een nieuw tehuis zoekt en met onverminderde kracht

Een karkas opnieuw met leven en licht inspireert.

Het was de kern van Plato's filosofie. Plato zegt, "Ziel is ouder dan lichaam. Zielen
worden in dit leven onafgebroken keer op keer geboren." De idee van reincarnatie
werd wijd en zijt in Griekenland en Italié verspreid door Pythagoras, Empedocles,

Plato, Virgillius en Ovidius. De idee was bekend onder de neoplatonische, Plotinus

en Proclus. Plotinus zegt,

"De ziel, die het lichaam verlaat, wordt de kracht, die zij het meest heeft

ontwikkeld. Laten we dan van hier beneden wegvliegen en opstijgen naar de



intellectuele wereld, opdat we niet in een zuiver sensueel leven vallen door

onszelf toe te staan, dat we zinnenprikkelende afbeeldingen volgen..."

Dit was het grondbeginsel van de religie van de Perzische Magiérs. Alexander de

Grote accepteerde dit idee, nadat hij in contact was gekomen met de hindoefilosofen.
Julius Caesar vond, dat de Galiciér een of ander geloof hadden, waarbij de zielen

van mensen trans migreerden in een lichaam, waarvan de gewoonten en het karakter
het meest met die van henzelf overeen kwamen. Kelten en Britten waren van dit idee
onder de indruk. Het was een favoriet thema van Arabische filosofen en islamitische
soefi's. De joden namen het over na hun ballingschap in Babylon. Philo van Alexandrig,
die een tijdgenoot van Christus was, predikte onder de Hebreeén de platonische

idee van het vdoér-bestaan en de wedergeboorte van de menselijke ziel. Philo zegt,
"Het gezelschap van ontlichaamde zielen wordt in diverse ordes verspreid. De wet

van sommigen van hen is een sterfelijk lichaam binnen te treden en na een voorgeschreven
periode weer te worden bevrijd." Johannes de Doper was volgens de joden

een tweede Elijah. Velen dachten, dat Jezus een nieuwe verschijning was van een andere
profeet (Matt. xvi:14 en xvii:12). Solomon zegt in zijn Boek der Wijsheid, "lk was

een kind met een goed karakter en een goede ziel kwam tot mij, of eigenlijk omdat ik
goed was, kwam ik in een onvervuild lichaam terecht."

De Talmoed en de Kabbala leren hetzelfde. In de Talmoed wordt gezegd, dat de

ziel van Abel door het lichaam ging van Seth en daarna in dat van Moses terechtkwam.
Tegelijk met de verspreiding van de Kabbala "begon [deze doctrine] in het judaisme
wortel te schieten en daarna kreeg het zelfs gelovigen onder mensen, die weinig

tot mysticisme geneigd waren. Juda ben Asher (Asheri) bijvoorbeeld, die deze doctrine
in een brief aan zijn vader bespreekt, heeft pogingen ondernomen het een filosofische
basis te geven" (Jewish Encyclopedia, Vol. XlI:232).

We lezen verder,

"De Kabbalisten namen de doctrine gretig aan vanwege de enorme ruimte,



die zij aan mystieke speculaties bood. Bovendien vormde de leer een bijna
noodzakelijke vooronderstelling van hun psychologische denksysteem. Volgens
hen is de absolute conditie van de ziel — na al die volmaaktheden te

hebben ontwikkeld, waarvan de kiemen reeds eeuwigdurend zijn geimplanteerd

— haar terugkeer naar de Oneindige Bron, waaruit zij voortkwam.

Een volgende termijn van leven moet daarom worden toegestaan aan de

zielen, die hun bestemming hier beneden niet hebben vervuld en niet voldoende
zijn gezuiverd voor hereniging met de Allereerste Oorzaak.

Dus als de ziel na haar eerste aanname van een menselijk lichaam voor een
avontuur op aarde er niet in slaagt de ervaring te verkrijgen, waarvoor zij

vanuit de hemel neerdaalde, maar daarentegen besmet raakt door datgene,

dat vervuilt, moet zij opnieuw een lichaam bewonen, totdat ze door herhaaldelijke
beproevingen in staat is op te stijgen naar een gezuiverde staat."

En de theorie van de Zohar zegt,

"Alle zielen zijn onderhevig aan transmigratie of zielsverhuizing en de mens

kent niet de wegen van de Heilige Ene, gezegend zijt Gij! Ze weten niet, dat

ze voor een tribunaal worden gebracht, voordat ze deze wereld binnengaan

en nadat ze hem verlaten; ze zijn in onwetendheid van de vele zielsverhuizingen
en geheime vuurproeven, die ze moeten ondergaan en van het aantal

zielen en geesten, die deze wereld binnengaan en niet terugkeren naar het

paleis van de Hemelse Koning. Mensen weten niet, hoe zielen zich omwentelen,
zoals een steen, die uit een slinger wordt geslagen. Maar de tijd nadert,

waarin deze mysterién worden onthuld" (Zohar, 11, 99 b).

Zoals veel Kerkvaders gebruikten de Kabbalisten als voornaamste argument de
rechtvaardigheid van God ten gunste van de doctrine van Metempsychose. Maar voor
het geloof in metempsychose was de vraag onbeantwoordbaar, waarom God dikwijls

de kwaden toestaat een gelukkig leven te leiden, terwijl veel rechtschapene een miserabel



leven leiden. Daardoor zou ook het berokkenen van pijn aan kinderen een

wrede daad zijn, tenzij het wordt toegediend als straf voor zonden, die door de ziel

zijn begaan in een voorgaande levensstaat.

Isaac Abravanel ziet in het gebod van de Leviraat een bewijs voor de doctrine van
metempsychose en geeft daarvoor de volgende redenen, (1) God in Zijn genade wilde,
dat de ziel een herkansing kreeg, die was gezwicht voor het warmbloedige temperament
van het lichaam en een kapitale zonde had begaan, zoals moord, overspel, enzovoort,
(2) het is slechts rechtvaardig, dat iemand, die jong sterft, een kans moet krijgen

om zijn ziel de goede daden te laten uitvoeren in een ander lichaam, waarvoor hij

in het eerste lichaam geen tijd kreeg om ze uit te voeren, (3) de ziel van een slecht
mens gaat soms een ander lichaam binnen om zijn verdiende straf hier beneden te
ontvangen in plaats van in de andere wereld, waar de straf veel zwaarder zou zijn
(Commentary on Deuteronomy, XXV, 5).

Het christendom gaat niet in gebreke van dit idee. Origen en andere Kerkvaders
geloofden erin. Origen zegt, "Want God, die op de juiste wijze zijn schepselen rangschikt
volgens hun wensen, verenigde de verschillen van geest in één harmonieuze

wereld, zodat Hij als het ware zijn verblijf (waarin niet alleen vazen van goud en zilver,
maar ook van hout en klei zouden moeten staan en waar sommigen respect verdienen
en sommigen disrespect) opsiert met deze verschillende vazen, geesten of zielen.

Aan deze oorzaken heeft de wereld zijn diversiteit te danken, terwijl de Goddelijke
Voorzienigheid iedereen volgens zijn aanleg, geestelijke gesteldheid en mentaliteit
rangschikt." Hij zegt ook, "Ik denk, dat de vraag is hoe het mogelijk is, dat de menselijke
geest de ene keer door het goede wordt beinvioed en de andere keer door het

kwade. De oorzaken hiervan zijn, naar ik vermoed, ouder dan deze geboorte in het
vlees."

De idee van Reincarnatie verspreidde zich onder de vroege christenen zo snel, dat

Justinian genoodzaakt werd haar te onderdrukken door in het Concillie van Constantinopel



in 538 na Christus een wet te laten passeren. De wet luidde alsvolgt, "Laat

eenieder, die de mythische voorstellingen van het voor-bestaan van de ziel en de resulterende
wonderlijke opvatting over haar terugkeer huldigt, anathema [vervloekt]

zijn."

De gnostici en manichaeérs propageerden de principes van Reincarnatie onder
Middeleeuwse sekten, zoals de bogomilen en paulicianen. Sommige volgelingen van

dit zogenaamde verkeerde geloof werden in 385 na Christus op wrede wijze vervolgd.

In de zeventiende eeuw hebben enkele platonisten uit Cambridge, zoals Dr. Henry

More en anderen, de idee van wedergeboorte aanvaard. De meeste Duitste filosofen

van de Middeleeuwen en uit recenter tijden hebben deze doctrine verdedigd en

gesteund.

Er kunnen vele citaten worden gegeven uit de werken van grote denkers, zoals

Kant, Scotus, Schelling, Fichte, Leibnitz, Schopenhauer, Giardano Bruno, Goethe,

Lessing, Herder en een reeks anderen. De grote scepticus, Hume, zegt in zijn posthume
essay, The Immortality of the Soul (De onsterfelijkheid van de ziel), "De metempsychose

is daarom het enige systeem van deze soort, waarop de filosofie acht kan

slaan."

Wetenschappers als Flammarion en Huxley hebben de doctrine van Reincarnatie

gesteund. Professor Huxley zegt, "Alleen gehaaste denkers wijzen dit af op basis van
inherente absurditeit. Evenals de doctrine van de evolutie zelf heeft die van de transmigratie
zijn wortels in de wereld der realiteit" (Evolution and Ethics, 61).

Een paar theologische leiders hebben Reincarnatie gepredikt. De eminente Duitse

theoloog, Dr. Julius Miiller, steunt deze theory in zijn werk, The Christian Doctrine

of Sin (De christelijke leer van de zonde)." Andere vooraanstaande theologen, zoals

Dr. Dorner, Ernesti, Riickert, Edward Beecher, Henry Ward Beecher, Philips Brooks,
predikten dikwijls en brachten de vraag te berde over het voor-bestaan en de wedergeboorte

van de individuele ziel. Swedenborg en Emerson hanteerden deze theorie.



Emerson zegt in zijn essay over ervaring, "We ontwaken en zien onszelf op een trap
staan. Er zijn treden onder ons, die we kennelijk omhoog zijn geklommen en er zijn
vele treden boven ons, die omhoog leiden en zich uit het zicht bewegen."

Bijna alle dichters, klassiek en modern, passen Reincarnatie toe. William
Wordsworth zegt in Intimations of Immortality (Innerlijke onsterfelijkheid),

De ziel, die met ons oprijst, onze levensster,

Heeft zijn vestiging elders gehad,

En komt van verre.

Tennyson schrijft in Two Voices (Twee Stemmen),

Or, if through lower lives | came--

Tho'all experience past became,

Consolidate in mind and frame--

| might forget my weaker lot;

For is not our first year forgot?

The haunts of memory echo not.

(En indien ik door lagere levens ging — Hoewel alle ervaring verleden werd,
Verankerd in geest en lichaam — Zou ik mijn zwakkere kant kunnen vergeten; Want
zijn we niet ons eerste jaar vergeten? De vlagen van het geheugen brengen geen echo
voort.)

Walt Whitman zegt in Leaves of Grass (Grasbladen),

As to you, Life, | reckon you are the leavings of many deaths,

No doubt | have died myself ten thousand times before.

("En wat jou betreft, Leven, ik neem aan, dat je de dood dikwijls hebt achtergelaten,
Ik ben zonder twijfel tienduizend keer eerder gestorven.")

Overeenkomstige passages kunnen worden geciteerd van praktisch alle dichters

uit verschillende landen. Zelfs onder de inheemse stammen van Afrika, Azié, Noorden

Zuid-Amerika kunnen sporen van het geloof in de wedergeboorte van de ziel worden



aangetroffen. Bijna driekwart van de bevolking in Azié gelooft in de leer van Reincarnatie
en daarmee hebben ze een bevredigende verklaring voor het probleem van

het leven. Er is geen religie, die de continuiteit van de individuele ziel na de dood
ontkent.

Degenen, die niet in Reincarnatie geloven, proberen de wereld van ongelijkheden

en diversiteiten ofwel met de ééngeboortetheorie te verklaren, of met de theorie van
erfelijke overdracht. Geen van beide theorieén echter zijn toereikend om een verklaring
te geven voor de ongelijkheden, die we in het dagelijks leven tegenkomen. Degenen,

die in de ééngeboortetheorie geloven, namelijk, dat we hier zijn gekomen voor

de eerste en de laatste keer, begrijpen niet, dat het doel van het menselijk leven is het
vergaren van wijsheid en ervaring; noch kunnen ze uitleggen, waarom kinderen, die
jong sterven, tot leven komen en overlijden zonder de gelegenheid te krijgen iets te
leren. Ze kunnen ook niet uitleggen, welk doel is gediend met hun komst voor enkele
dagen, dat ze in baarlijke onwetendheid blijven en dan vertrekken zonder er iets mee

te bereiken.

Het christelijke dogma gebaseerd op de ééngeboortetheorie, zegt ons, dat het

kind, dat spoedig sterft na zijn geboorte, zeker wordt gered en een eeuwig leven en
blijvend geluk in de hemel zal ervaren. De christenen, die werkelijk in dit dogma geloven,
zouden tot hun hemelse Vader voor de dood van hun kinderen onmiddellijk na

hun geboorte moeten bidden en de genadevolle Vader moeten danken, wanneer het
graf zich boven hun kleine lichaampjes sluit. De ééngeboortetheorie van de christelijke
theologie neemt dus geen enkel probleem weg.

Twee grote religies, het judaisme met zijn twee takken, het christendom en de islam

— en het zoroastrianisme — houden nog steeds de ééngeboortetheorie in stand.

De volgelingen van deze [religies] sluiten hun ogen voor de absurditeit en de onredelijkheid
van een dergelijke theorie en geloven, dat mensenzielen op het moment

van de geboorte van hun lichaam uit het niets worden geschapen en dat ze eeuwig



blijven bestaan, hetzij om te lijden, hetzij om te genieten van de activiteiten, die ze
tijdens de korte periode van hun aardse bestaan hebben uitgevoerd.

Hier rijst de vraag, waarom een mens gedurende de eeuwigheid verantwoordelijk
moet worden gesteld voor de werken, die hij werd gedwongen uit te voeren, of die
omwille van de Heer van het universum waren voorbestemd te worden uitgevoerd?
De theorie van predestinatie [voorbeschikking] en genade in plaats van het probleem
uit te leggen maakt God partijdig en onrechtvaardig. Als de almachtige persoonlijke
God maakte uit het niets zielen, had Hij dan niet alle zielen even goed en gelukkig
kunnen maken? Waarom laat Hij de ene alle zegeningen van het leven genieten en de
ander gedurende de eeuwigheid alle ellende ondergaan? Waarom wordt de ene geboren
met goede neigingen en de ander met kwaadaardige? Waarom is de ene mens zijn
hele leven deugdzaam en een ander beestachtig? Waarom wordt de ene intelligent
geboren en de ander geestelijk gestoord? Als God al deze ongelijkheden uit Zijn eigen
wil maakte, met andere woorden, als God een mens schiep om te lijden en een ander
om te genieten, hoe partijdig en onrechtvaardig moet Hij dan zijn! Dan is Hij erger
dan een tiran. Hoe kunnen we Hem vereren, hoe kunnen we Hem rechtvaardig en
genadevol noemen?

Sommigen proberen God van deze aanklacht van partijdigheid en onrechtvaardigheid
te redden door te zeggen, dat alle goede dingen in dit universum het werk zijn

van God en dat alle kwade dingen het werk zijn van een demoon of Satan. God schiep
alles goed, maar Satan bracht het kwaad in deze wereld en maakte alles slecht.

Laten we nu eens kijken in hoeverre een dergelijke stellingname logischerwijs

correct is.

Goed en kwaad zijn twee relatieve begrippen; het bestaan van het ene is afhankelijk
van het andere. Het goede kan niet bestaan zonder het kwade en het kwade kan

niet bestaat zonder aan het goede te zijn gerelateerd. Toen God schiep, wat wij goed

noemen, moet Hij tegelijkertijd het kwaad hebben geschapen, anders had Hij het



goede niet kunnen maken. Als de schepper van het kwaad — noem hem zoals je wilt —
het kwaad in deze wereld had gebracht, had hij het tegelijkertijd moeten scheppen

met God, anders was het voor God onmogelijk geweest om goed te scheppen, dat alleen
kan bestaan in relatie tot het kwaad.

In dit geval zouden ze moeten toegeven, dat de scheppers van goed en kwaad op

het zelfde tijdstip bij elkaar zaten om deze wereld te scheppen, die bestaat uit mengvormen
van goed en kwaad. Hieruit volgt, dat beiden even sterk zijn en door elkaar

worden beperkt. Daarom is geen van beiden oneindig machtig of almachtig. We kunnen
dus niet zeggen, dat de Almachtige God van het universum alleen het goede

schiep en niet het kwaad.

Een ander argument, dat de Vedantisten gebruiken bij hun onderbouwing van de
reincarnatietheorie is dat, "Niets in het universum wordt vernietigd". Vernietiging in

de zin van verdwijnen is Vedantische filosofen onbekend, zoals het ook de moderne
wetenschappers onbekend is. Ze zeggen, "non-existentie kan nooit existentie worden
en existentie kan nooit non-existentie worden". Met andere woorden, datgene dat

niet bestond kan nooit bestaan en omgekeerd, dat wat in welke vorm dan ook bestaat
kan nooit niet bestaan. Dat is een natuurwet.

Als zodanig zullen de indrukken of ideeén, die we nu hebben, samen met de vermogens,
waarover we beschikken, niet worden vernietigd, maar zullen in een of andere

vorm bij ons blijven. Ons lichaam kan veranderen, maar de zintuiglijke vermogens,
Karma, Samskara's (indrukken) en de stoffen, die ons lichaam hebben samengesteld,
blijven in ongemanifesteerde vorm in ons aanwezig. Ze zullen nimmer teniet worden
gedaan.

Nogmaals, de wetenschap vertelt ons, dat datgene, dat zich in een ongemanifesteerde
of potentiéle staat bevindt, zich op een goed moment moet manifesteren in een
kinetische of werkelijke vorm. Daarom krijgen we vroeg of laat een ander lichaam.

Om deze reden staat in de Bhagavad-gita, "Geboorte moet worden gevolgd door de



dood en de dood moet worden gevolgd door geboorte". ledere levenskiem moet herhaaldelijk
sterven en geboren worden.

Een andere overweging is, dat 'begin’, 'midden’ en 'eind' begrippen zijn van het
menselijke verstand; hun betekenis hangt volledig af van onze waarneming van tijd.
Maar we weten allemaal, dat tijd geen absoluut bestaan heeft. Tijd is alleen de kennis
van ons eigen bestaan in relatie tot dat van de natuur. De waarneming van tijd verdwijnt
bij de 'slaap' van de dood, zoals het iedere nacht gaat, wanneer we goed slapen.

De dood lijkt op de staat van een goede slaap. De ziel ontwaakt uit de slaap van de
dood, zoals op dezelfde wijze insecten in het voorjaar ontwaken, nadat ze uit hun lange
en rigide winterslaap komen als een pop in het bed van een cocon, dat de rups in

het najaar zelf had gesponnen.

De natuur leert ons de grote les van wedergeboorte en de overeenkomst tussen

slaap en dood met de verjonging van de pop in het voorjaar. Na de dood ontwaakt de
ziel en trekt het gewaad van een nieuw lichaam aan, zoals we op dezelfde manier
nieuwe kleren aantrekken, nadat we de oude, versleten plunje weggooien.

De ziel blijft zich dus keer op keer manifesteren, hetzij op het menseljke platform,
hetzij op een ander vlak van het bestaan en wordt gebonden door de Wet van

Karma of Oorzaak en Gevolg.

Death, so called, is but older matter dressed

In some new form. And in a varied vest,

From tenement to tenement though tossed,

The soul is still the same, the figure only lost.

(Dryden's Ovidius, Poem on Pythagoras)

("De zogenaamde dood is slechts oudere materie gekleed in een nieuwe vorm. En

trekt in een gevarieerd kleed van huurwoning naar huurwoning en hoewel heen en
weer geslingerd is de ziel steeds dezelfde, heeft alleen het figuur verloren.")

Hierbij kan men zich afvragen, waarom we ons niets herinneren, als we voor onze



geboorte al bestonden. Dit is een van de grootste bezwaren, dat dikwijls wordt opgeworpen
tegen het geloof in voorbestaan. Sommige mensen ontkennen het bestaan

van de ziel in het verleden eenvoudig, omdat ze zich geen gebeurtenissen uit hun verleden
kunnen herinneren. Anderen, die het geheugen hanteren als standaard voor het
bestaan, zeggen wederom, als ons geheugen van het heden ophoudt te bestaan op het
moment van de dood, zullen wij ook ophouden te zijn; we kunnen niet onsterfelijk

zijn; want we gebruiken het geheugen als de standaard voor het leven en als we ons
niets kunnen herinneren, zijn we niet dezelfde wezens.

De Vedanta beantwoordt deze vragen door te zeggen, dat het voor ons niet mogelijk

is onze voorgaande levens te herinneren. Degenen, die Raja Yoga hebben gelezen,

zullen zich herinneren, dat in het 18de aforisme van het derde hoofdstuk wordt gezegd,
"Door de Samskara's waar te nemen verkrijgt men kennis over voorgaande levens".

Hier wordt met Samskara's bedoeld de indrukken van voorgaande ervaringen,

die liggen te sluimeren in ons onderbewustzijn en nooit verloren gaan. Geheugen is

niets anders dan het ontwaken en omhoog rijzen van latente indrukken boven de
drempel van het bewustzijn. Een Raja Yogi kan alle gebeurtenissen uit zijn voorgaande
levens herinneren door zich krachtig te concentreren op de sluimerende indrukken

van het onderbewustzijn. Er zijn vele voorbeelden in India van Yogi's, die niet alleen

hun eigen voorgaande levens kenden, maar ook die van anderen. Men zegt, dat Boeddha
vijffhonderd voorgaande levens van zichzelf kon herinneren.

Ons subliminale zelf, of de onbewuste geest, vormt een opslag van alle indrukken,

die we gedurende ons leven bij onze ervaringen verzamelen. Ze liggen daar opgeslagen
in de Chitta, zoals dat in de Vedanta wordt genoemd. "Chitta" betekent dezelfde
onbewuste geest, of het subliminale zelf, dat het opslagmagazijn is van alle indrukken

en ervaringen. En deze indrukken blijven sluimeren, totdat gunstige condities

ze wakker maken en naar het platform van het bewustzijn brengen. Hier is een

voorbeeld.



In een donkere kamer worden beelden door een diaprojector op een scherm geprojecteerd.
De kamer is volkomen donker. We kijken naar de afbeeldingen. Stel je

voor, dat we een venster openen en de stralen van de middagzon op het beeldscherm
laten vallen. Zijn we dan nog in staat om de afbeeldingen op het scherm te zien? Nee.
Waarom niet? Omdat een sterkere lichtvloed het licht van de projector en de afbeeldingen
op het scherm overheerst. Maar ondanks dat onze ogen de afbeeldingen op

het scherm niet kunnen waarnemen, kunnen we hun bestaan niet ontkennen.

Op dezelfde manier kunnen de beelden van gebeurtenissen in onze voorgaande

levens op het scherm van het onderbewustzijn op dit moment voor ons onzichtbaar
zijn, maar ze bestaan wel. Waarom zijn ze op dit moment voor ons onzichtbaar? Omdat
het sterkere licht van het zintuiglijke bewustzijn ze overheerst. Als we de vensters

en poorten van onze zintuigen afsluiten voor indrukken van buitenaf en de innerlijke
ruimte van onszelf verduisteren, zijn we door het licht van het bewustzijn te richten

en de mentale energiebundels te concentreren in staat onze voorgaande levens en alle
gebeurtenissen en ervaringen te kennen en te herinneren. Degenen, die daarom hun
geheugen willen ontwikkelen en hun verleden willen herinneren, Raja Yoga moeten
beoefenen en de methode leren om concentratievermogen te ontwikkelen door de
vensters en poorten van de zintuigen af te sluiten. En dat concentratievermogen moet
gepaard gaan met het vermogen van zelfbeheersing. Dat betekent, het beheersen van
de poorten en vensters van de zintuigen.

Deze sluimerende indrukken, ongeacht of we ze herinneren of niet, zijn de belangrijkste
factoren bij het vormen van ons individuele karakter, waarmee we worden

geboren, en ze zijn de oorzaak van de diversiteiten en ongelijkheden, die we om ons
heen zien. Wanneer we de karakters en vermogens van genieén en hoogbegaafden
bestuderen, kunnen we het voorbestaan van de ziel niet ontkennen. Alles, dat de ziel

in een voorgaand leven heeft leren beheersen, manifesteert zich in het huidige leven.

Het herinneren van bepaalde gebeurtenissen is niet zo belangrijk. Als we de wijsheid



en de kennis bezitten, die we in een voorgaand leven hebben verworven, maakt

het heel weinig meer uit, of we bepaalde gebeurtenissen kunnen herinneren of niet, of
we de moeilijkheden, waar we doorheen gingen om die kennis te verkrijgen, kunnen
herinneren of niet. Die bijzondere omstandigheden hoeven niet in je herinnering terug
te komen, maar we zijn de wijsheid ervan niet kwijt geraakt.

Bestudeer nu je huidige leven en je zal zien, dat je in dit leven ervaringen hebt
verkregen. De betreffende gebeurtenissen en de strijd, die je doormaakte, raken in je
geheugen verloren, maar de ervaring, de kennis, die je door die ervaring hebt verkregen,
heeft je karakter gevormd, heeft je in een bepaalde vorm gekneed. Je hoeft niet
opnieuw door die verschillende gebeurtenissen heen te gaan om je te kunnen herinneren;
hoe je die ervaring verkreeg is niet van belang, de verkregen wijsheid is meer

dan genoeg.

Maar dan treffen we onder ons, mensen, personen aan, die met wonderbaarlijke
vermogens zijn geboren. Neem bijvoorbeeld het vermogen tot zelfbeheersing. De ene

is geboren met een vermogen tot zelfbeheersing, dat hoog is ontwikkeld, maar die
zelfbeheersing kan niet worden bereikt door iemand anders, die er jaren lang aan

heeft gewerkt. Waarom bestaat dat verschil?

Sri Ramakrishna werd geboren met Godsbewustzijn en hij ging in de

hoogste staat van Samadhi, toen hij vier jaar oud was. Deze staat is voor andere Yogi's
zeer moeilijk te bereiken. Er was een Yogi, die Ramakrishna een bezoek kwam brengen.
Hij was een oude man en beschikte over wonderbaarlijke vermogens en zei, "lk

heb er veertig jaar over gedaan om die staat te bereiken, die bij jou van nature bestaat".
Er zijn vele incidenten, waaruit blijkt, dat voorbestaan een feit is en dat deze latente

of sluimerende indrukken uit voorgaande levens de belangrijkste factoren zijn

bij het vormen van het individuele karakter zonder afhankelijk te zijn van herinneringen
uit het verleden. Omdat we ons verleden niet kunnen herinneren en vanwege het

verlies van geheugen van specifieke gebeurtenissen, wordt de vooruitgang van de ziel



niet gestopt. De ziel blijft zich verder en verder ontwikkelen, zelfs al kan het geheugen
zwak zijn.

ledere individuele ziel beschikt op de achtergrond over dit magazijn van voorgaande
ervaringen in het onderbewustzijn. Neem het voorbeeld van twee geliefden.

Wat is liefde? Het is de aantrekkingskracht tussen twee zielen. Deze liefde sterft niet

bij het overlijden van het lichaam. Ware liefde overleeft de dood en blijft groeien om
steeds sterker te worden. Het brengt uiteindelijk de twee zielen samen en maakt hen
één. Alleen de theorie van voor-bestaan kan een verklaring geven, waarom twee zielen
op het eerste gezicht elkaar kennen en door de band van vriendschap aan elkaar
gehecht raken. Deze wederzijdse liefde blijft doorgaan met groeien en wordt sterker.

Op het eind brengt het deze geliefden bij elkaar, ongeacht waar ze zich bevinden. De
Vedanta zegt niet, dat de dood van het lichaam de aantrekking of de gehechtheid van
twee zielen beéindigt, maar aangezien zielen onsterfelijk zijn, zullen hun relaties altijd
blijven voortbestaan.

De Yogi's weten hoe je het geheugen moet ontwikkelen en hoe je voorgaande levens
moet lezen. Ze zeggen, dat tijd en ruimte in relatie tot onze huidige mentale

conditie bestaan en dat, als we boven dit platform kunnen uitstijgen, het hogere bewustzijn
het verleden en de toekomst ziet, alsof we de dingen voor onze ogen zien afspelen.
Degenen, die de ijdele nieuwsgierigheid van hun verstand willen bevredigen,

kunnen hun energie besteden aan een poging om hun voorgaande levens terug te halen.
Maar ik denk, dat het veel handiger is, dat we onze tijd en energie wijden aan het
kneden van de toekomst en om te trachten beter te zijn dan we nu zijn, want de herinnering
aan onze voorgaande conditie zou ons alleen dwingen een verkeerd gebruik

van het heden te maken. Hoe ongelukkig is hij, die weet, dat de wandaden uit zijn
verleden zeker op hem een reactie zullen hebben en hem binnen een paar dagen of
maanden verdriet, ellende, ongeluk en lijden zullen brengen. Zo iemand zou zo rusteloos

en ongelukkig zijn, dat hij geen enkel werk kan uitvoeren; hij zou voortdurend



nadenken over de vorm, waarin de narigheid zich aan hem zal gaan opdringen. Hij

zou niet eens meer kunnen eten en slapen. Hij zou zich heel miserabel voelen. Daarom
moeten we het als een grote zegen beschouwen, dat we onze voorgaande levens en
daden niet kunnen herinneren. De Vedanta zegt, verspil je waardevolle tijd niet met
piekeren over je vorige levens, kijk niet om tijdens de moeizame reis door de diverse
stadia van de evolutie, kijk altijd naar voren en probeer eerst het hoogste punt van je
spirituele ontwikkeling te bereiken; als je daarna nog je voorgaande levens wilt weten,
kun je ze allemaal herinneren. Niets blijft je onbekend, de Kenner van het universum.
Wanneer het alwetende Goddelijke Zelf Zich in jou manifesteert, vallen tijd en ruimte
weg en worden toekomst en verleden veranderd in het eeuwigdurende heden.

Dan zeg je evenals Sri Krishna tegen Arjuna in de Bhagavad-gita,

"Zowel jij als Ik zijn door vele levens gegaan; jij herinnert er niet één, maar

Ik ken ze allemaal" (IV, 5).

Alle eer aan Guru en Gauranga.
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